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Voorwoord 

Welten-Benzenrade kent drie dodelijke slachtoffers van de 

Tweede Wereldoorlog: Karel van Berckel, Leo Vinken en 

Jozef Luja.1 

Dr. Karel van Berckel (1892-1944), als chirurg verbonden 

aan het Sint Josephziekenhuis te Heerlen, samen met zijn 

gezin wonende aan de Welterlaan 42, was een van de 

leiders van het Zuid-Limburgse verzet. Op 26 augustus 

1944 werd hij door de Duitse geheime politie gearresteerd. 

Op 5 september 1944 werd hij in Kamp Vught (Brabant) 

gefusilleerd en vervolgens gecremeerd. Van Berckel was en 

                                                           
1
 Tijdens een dramatisch schietincident bij de Weltermolen op 11 september 1944 

viel nog een dode: Frits van Ommeren. Van Ommeren woonde niet in Welten-
Benzenrade, maar in het Eikenderveld. Drie andere personen raakten gewond: Jan 
Frijns, Winy Haenen en Giel Claessen. Zie: Heemkundevereniging Welten-Benzen-
rade, Welten en Benzenrade tijdens en na de Tweede Wereldoorlog [Welten, juli 
2013], p. 30 e.v. 
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is nog steeds bij veel Weltenaren en andere Heerlenaren 

bekend. Over hem verschijnen regelmatig artikelen.2 

Rondom Bevrijdingsdag herdenken kinderen van de 

Weltense Sint Martinusschool zijn gewelddadige dood. 

In tegenstelling tot Karel van Berckel zijn Leo Vinken en 

Jozef Luja, twee jongens uit de Weltertuinstraat, vrijwel 

geheel onbekende personen. Zij werden op 20 augustus 

1944 opgepakt, kwamen uiteindelijk in kamp Neuen-

gamme terecht en stierven op jonge leeftijd. Leo en Jozef 

bekleedden geen topfuncties. Zij waren geen regionale 

verzetsleiders. Over hen bestaat slechts weinig informatie. 

Vandaar dit boekje, bestemd voor jong en oud. Opdat ook 

Leo en Jozef – en andere Weltense oorlogsslachtoffers – 

niet vergeten zullen worden! 

Welten, juli 2014 

Marcel Krutzen en Gilbert Peeters 

 

Dr. Karel van Berckel 
Foto: Collectie Atrium Medisch Centrum 

                                                           
2
 Zie Lodewijk Crijns: ‘Met Godsvertrouwen voor het vuurpeloton. Karel van Berckel, 

verzetsman en chirurg te Heerlen’, Land van Herle [2013], nr. 3.  
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Leo Vinken (1923-1944) 
 

Op 22 januari 1909 trad Peter Joseph Vinken met Geertruid 

Odekerken in het huwelijk te Heerlen. De bruid was 20, de 

bruidegom 22 jaar oud.  

Het echtpaar Vinken kreeg tien kinderen: vier zonen en zes 

dochters. Leo werd op 7 juni 1923 in Heerlen geboren.  

Familie Vinken woonde aan de Weltertuinstraat 66 en had 

een winkel in koloniale waren. Deze winkel was ontworpen 

door architect H. Stoks en werd omstreeks 1925 gebouwd.  

Kapsalon Driessen vestigde zich aan de Weltertuinstraat 

68.   

 

Limburgsch Dagblad 1932 

 

Weltertuinstraat 66-68 anno 2014 
Foto: www.benpatelski.nl 
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Vader Vinken was niet alleen winkelier, maar ook mijn-

werker. Hij was in dienst van de mijn Laura en Vereeniging 

te Eygelshoven. In 1946 vierde hij zijn 40-jarig dienstjubi-

leum. Hij was voorman in een steensilo. 

 

 

Limburgsch Dagblad, 15 juni 1946 

In 1937 werd het gezin Vinken door rampspoed getroffen: 

moeder Geertruid overleed op 48-jarige leeftijd. Zoon Leo 

was toen 14 jaar oud. Voortaan werd de winkel vooral door 

dochter Elisabeth (Lies) Vinken gedreven. Zij trouwde met 

Weltenaar Charles Eussen. Na een langdurige ziekte over-

leed zij, kinderloos, op 16 december 1967 op 51-jarige 

leeftijd. 

Leo bezocht jongensschool Sint Martinus. Hij was lid van de 

Weltense verkennerij (Martinusgroep), de Heilige Familie 

en de Katholieke Actie. Later werd hij kantoorbediende.   
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Verkenners Welten, 1938. Eerste rij, zittend, uiterst rechts: Leo Vinken 
Foto: Collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 

 

Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland Nederland binnen. 

Vanuit Aken veroverde Oberleutnant Scholten Heerlen. De 

strijd was snel beslecht.  

 

Grüne Polizei op het Emmaplein te Heerlen 
Foto: Collectie  Rijckheyt 
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Kapitänleutnant (marineofficier) Dr. Ackermann werd 

Ortskommandant en vestigde zich in Hotel ‘Germania’ in de 

Saroleastraat te Heerlen. Marcel van Grunsven trachtte als 

‘burgemeester in oorlogstijd’ de belangen van de Heerlense 

bevolking te behartigen, een zeer moeilijke opgave.  

Heerlen werd het middelpunt van allerlei propagandabij-

eenkomsten. Anton Mussert (NSB-leider), Seyss Inquart 

(Reichskommissars für die besetzten niederländischen 

Gebiete), Robert Ley (leider Deutsche Arbeitsfront), Hans 

Albinn Rauter (vertegenwoordiger van de SS in Nederland), 

Fritz Smidt (politiek vertegenwoordiger van de Duitse 

nazipartij N.S.D.A.P. in Nederland) en andere ‘topfiguren’ 

bezochten Heerlen en omgeving.  

In Heerlen was sprake van samenwerking met en van 

verzet tegen de Duitse bezetter. Aanvankelijk was de 

houding van de Heerlense bevolking tegenover de Duitsers 

'mild'. Toen er echter vanaf medio 1942 Joden opgepakt 

werden, werd de sfeer grimmiger. Het verzet nam toe. Er 

werden onder meer aanslagen gepleegd op NSB-politie-

commissaris George Seelen en op Landwachter en Joden-

jager Mathias Jozef Raeven (1910-1944).3 

Gedurende de periode 1943-1945 was de gehuwde Ludzert 

Hoks wachtmeester bij de Arbeidscontroledienst (Arbeits-

kontrolldienst oftewel AKD) te Heerlen. De AKD was 

                                                           
3
 Aardappelhandelaar Raeven werd op maandag 14 augustus 1944 op de Molenberg 

door verzetsman P.G.J. Janssen doodgeschoten. Door geestverwanten werd hij op de 
Akerstraat in Heerlen begraven. George Seelen, NSB-politiecommissaris gedurende 
het tijdvak 1941-1943, werd in 1948 tot zes jaar cel veroordeeld. Behalve G. Seelen 
werden nog verschillende andere Heerlense politiefunctionarissen gearresteerd, 

veroordeeld en ontslagen wegens collaboratie.  
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ingesteld om mannen op te sporen, die zich aan de 

Arbeitseinsatz (dwangarbeid) in Duitsland onttrokken 

hadden door onder te duiken, maar arresteerde tijdens 

controles ook Joden en andere onderduikers. AKD-mannen 

droegen het Nederlandse politie-uniform, maar konden 

ook in burger optreden. Zij bezaten het legitimatiebewijs 

van de Nederlandse politie en een aparte Ausweis. Zij 

waren vaak op gewestelijke arbeidsbureaus actief. 

 

Foto: Collectie Rijckheyt 

Hoeve Geleenhof: Schuil- en slaapplaats van mannen die weigerden voor de 

Duitsers graafwerkzaamheden te verrichten. Begin september 1944. Staande van 

links naar rechts: ir. P. Corten Sr, J. Kuipers, Th. Vogels, L.J.M. Corten, W. Vogels, 

Hermans. Middelste rij: Bisschop, Boele, W. Hermans, Paul J.M. Corten, C. 

Trommelen, Trommelen Sr. Voorste rij: Alfred J.M. Corten, Albert Corten, J. 

Hermans en Frans Vogels. 
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Dwangarbeid: loopgraven en tankvallen graven  

Onder meer Hub Dassen, adjunct-directeur van het Heerlens Arbeidsbureau, en 

Albert Appelman, longarts, probeerden tijdens WO II te voorkomen dat Heerlense 

(jonge)mannen voor de Arbeitseinsatz werden goedgekeurd.  

Foto: Collectie Rijckheyt 
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Ludzert Hoks werd op 27 maart 1911 te Haulerwijk 

(Friesland) geboren. Oorspronkelijk was hij bakker in 

Groningen. In 1940 was hij als oorlogsvrijwilliger naar 

Duitsland gegaan. Later werd hij SS-bewaker van Kamp 

‘Erica’ in de bossen bij Ommen te Overijssel. Hoks – 

bijgenaamd het ‘Beestmens’, de ‘Bloedhond der Duitsers’, 

de ‘Mensenjager’ – stond bekend vanwege zijn gruwelijke 

misdaden.  

In de Mijnstreek wist hij als wachtmeester van de 

Arbeitskontrolldienst zo’n 200 onderduikers op te sporen 

en aan de Duitsers uit te leveren. Door zijn toedoen 

verloren 22 mensen uit Heerlen en omgeving hun leven. 

Hoks was ook ‘kopjager’. Hij jaagde op Joden. Zo ontving hij 

eens 25 gulden voor het aanbrengen van zes Joden.  

Het Heerlense verzet wilde Hoks in 1944 liquideren. In 

Gelderland was in 1943 een aanslag op hem mislukt. 

 

Jos Hoogeveen, ‘Eveneens voor de goede orde’: Heerlen in oorlogstijd 1940-1945 

[Heerlen 1984], 107 
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Aan Z. 18 (Harry).  

Aan het g.a. (Gewestelijk Arbeidsbureau, MK) zijn verbonden 

6 Arbeitseinsatzpolizeimenschen van Ommen, die de 

onderduikers en contractbrekers naar Amersfoort sturen. 

Hoofd van deze schurken is een zekere H (Hoks, MK). Het is 

een blonde jongeman, van ca. 25 tot 30 jaar oud, draagt een 

bril, is vrij tenger van gestalte. Deze H. is een uiterst 

gevaarlijke kerel (á la Raeven, MK). Hij heeft zich o.a. in 

Roermond bij een contact als onderduiker gemeld om achter 

onze zaak te komen. Reeds eerder gaf ik door, dat de kogel 

voor hem het allerbeste zou zijn. Kan thans geen werk 

daarvan gemaakt worden? Hij logeert samen met zijn 

assistenten in het Grand Hotel te Heerlen. Over meer 

personalia van hem beschik ik niet. Hij is het, die de meeste 

jongelui thans vangt en die vooral achter de valse Ausweise 

aanzit. Nogmaals: Kogel dringend gewenst!!  

                                                  Jos. 

Weltenaar Leo Vinken was één van de slachtoffers van L. 

Hoks, bijgenaamd ‘De Bril’. Evenals verschillende andere 

Heerlenaren – onder meer de heren M. Coort, P.M. Erkens, 

J. Schutte, A. Schram, L. Sluymers en H.J.M. Suilen – werd 

Leo door Hoks opgespoord en uitgeleverd, aldus het Lim-

burgsch Dagblad van 21 oktober 1947. Later kwamen alle 

gevangenen om het leven, vooral in KZ Neuengamme (Zie 

bijlage Vinken). 

In de vroege ochtend van 21 augustus 1944 werd Vinken 

door Duitsers uit zijn ouderlijke woning ‘gesleurd’. Tijdens 

de inval werd een foto van toenmalig koningin Wilhelmina 
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van de muur gehaald en op de grond vertrapt, zo wordt 

verteld. Door dorpsgenoten zou Leo verraden zijn, luidt de 

tekst op zijn dodenprentje. Ook bakkerszoon Jozef Luja die 

slechts enkele huizen verderop woonde, werd opgepakt. 

Volgens een dagrapport van de gemeentepolitie Heerlen 

werden Leo en Jozef op last van de Arbeidscontrolledienst 

(Ludzert Hoks) om 06.00 uur op het politiebureau aan de 

Akerstraat ingesloten. Aldaar werden ze ‘verhoord’. 

 

Politiebureau Akerstraat Heerlen 

Foto: Collectie Rijckheyt 

 

Op 21 augustus werden Leo en Jozef samen met enkele 

andere personen, onder toezicht van Hoks, naar Kamp 

Amersfoort getransporteerd. Polizeiliches Durchgangslager 

Amersfoort (PDA) was niet alleen een doorgangskamp, 

maar ook een berucht werk- en strafkamp onder comman-

do van SS’ers. De eerste groep gevangenen arriveerde in 

augustus 1941. Het merendeel van de gevangenen waren 

onderduikers, meestal jongens en mannen die aan de 

Arbeitseinsatz hadden willen ontkomen. 
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Arbeidscommando Kamp Amersfoort 
Foto: www.kampamersfoort.nl 

 

 
Kamp Amersfoort  

Foto: Leeuwarder Courant, 23 november 1967 

 

Kamp Amersfoort was een ‘vergaarbak’ voor in totaal 

35.219 gevangenen die later ‘gedistribueerd’ werden naar 

hun uiteindelijke bestemming: Dachau, Scheveningen, 

Auschwitz, Bergen-Belsen, Neuengamme, Mauthausen.  

Een van de wreedste kampbeulen was Joseph Kotälla, nota 

bene een psychiatrisch patiënt. Hij was Unterschutzhaft-

lagerführer.  Na de oorlog werd hij ter dood veroordeeld. 

Samen met Willy Lages, Ferdinand aus der Fünten en Franz 

Fischer vormde hij ‘De vier van Breda’. Kotälla stierf in de 

Bredase gevangenis in 1979. 

http://www.kampamersfoort.nl/
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Foto Kotälla: http://www.holocaust-lestweforget.com 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden er in Welten 

verschillende NSB’ers en Rijksduitsers. Rijksduitsers waren 

Duitsers, al dan niet met een Nederlandse vrouw getrouwd, 

die zich reeds vóór de oorlog in Nederland gevestigd had-

den om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Een aantal 

van hen schaamde zich toen Hitler aan de macht kwam en 

zocht aansluiting bij het verzet. 

Aan de Weltertuinstraat 51 en 78 en aan de Mergelsweg 16 

woonden NSB’ers. Oudere Weltenaren herinneren zich hun 

namen nog goed. Aan de Pijnsweg 6 en 24 woonden enkele 

Rijksduitsers. Vanwege hun afkomst of politieke voorkeur 

werden zij dikwijls gewantrouwd.  

Een enkele Weltense NSB’er liep geüniformeerd door de 

straten. De meest fanatieke of gevaarlijke NSB’er woonde 

in de Mergelsweg, zo wordt verteld. Het betrof ‘de heer’ S.  
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Marcherende NSB’ers 
Foto: www.volkskrant.nl  

 

Medio september 1944 waren de woningen van de Welten-

se NSB’ers en Rijksduitsers verlaten, lezen wij in een 

archiefstuk. Wellicht waren zij gevlucht of gearresteerd. 

Volgens sommige Weltenaren zou niet alleen Leo Vinken, 

maar ook Jozef Luja door dorpsgenoten, door Weltense 

NSB’ers, verraden zijn. Zoals gezegd woonden er aan de 

Weltertuinstraat enkele NSB’ers. Zij woonden vlakbij de 

families Vinken en Luja. Zij zouden ook bij de arrestatie van 

Leo en Jozef betrokken zijn geweest, wordt althans door 

enkele oudere Weltenaren stellig beweerd.  

http://www.volkskrant.nl/
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Foto: www.noord-hollandsarchief.nl 
Op zoek naar Vinken en Luja, zou de tekst bij deze foto kunnen luiden  

 

Een of meer dagen voordat Leo en Jozef gearresteerd 

werden, zouden zij nog gewaarschuwd zijn, wordt verteld: 

zij moesten hun mond niet voorbijpraten en zo snel 

mogelijk onderduiken omdat zij wel eens door de Duitsers 

gezocht zouden kunnen worden voor de Arbeitseinsatz.4 Al 

dan niet uit jeugdige overmoed of naïviteit zouden zij deze 

waarschuwing genegeerd hebben. Zij zouden thuis zijn 

gebleven, waanden zich wellicht veilig, dachten mogelijk 

niets ‘fouts’ gezegd of gedaan te hebben en gevaar te lopen. 

Anders zouden zij toch meteen gevlucht zijn, zou je denken.  

Over de Arbeitseinsatz gesproken. Van augustus 1944 tot 

en met maart 1945, dus vlak voor afloop van de oorlog, 

                                                           
4
 Na de liquidatie van Landwachter en Jodenjager Mathias Raeven op maandag 14 

augustus 1944 werd de avondklok (spertijd) ingesteld. Na 22.00 uur mocht zich 
niemand meer op straat bevinden of begeven. Vinken of Luja of beiden zouden zich 
hieraan niet gestoord hebben of zouden hierover in het openbaar kritische 
opmerkingen gemaakt hebben, wordt althans door sommige Weltenaren beweerd. 
Of er een verband bestaat tussen hun – anti-Duitse – houding en hun arrestatie is niet 
duidelijk. Vooralsnog ontbreken de harde feiten.        

http://www.noord-hollandsarchief.nl/
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waren er overal in Nederland razzia's om mannen op te 

pakken. Deze mannen moesten in Duitsland of in gebieden 

die door de nazi’s bezet waren, dwangarbeid verrichtten, 

onder meer voor de Duitse oorlogsindustrie. 

 

Foto: Verzetsmuseum Amsterdam 

Overigens, behalve Leo en Jozef werden ook andere jonge 

Weltenaren door de Duitsers gezocht, en wel voor de 

Arbeitseinsatz, wordt verteld.  

Eén iemand had geluk, omdat de ruimte waarin hij zich 

bevond niet doorzocht werd door de Duitsers. Hij zou zich 

achter een hoge stoel verscholen hebben. Een andere wist 

bijtijds te ontsnappen door bij een bevriende boer ‘In gen 

Dael’ te Ubachsberg onder te duiken, zo luidt het verhaal. 
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‘In gen Dael’ 

Foto: Collectie Rijckheyt 

 

Leo Vinken kwam als ‘politiek gevangene’ op 9 september 

1944 in concentratiekamp Neuengamme terecht. Neuen-

gamme is een dorpje dat 18 kilometer ten zuidoosten van 

Hamburg (Noord-Duitsland) ligt.  

Bij aankomst in Neuengamme moesten alle gevangenen 

hun persoonlijke bezittingen afgeven. Vervolgens werd al 

hun lichaamshaar afgeschoren. In plaats van hun eigen 

naam kregen zij een nummer op een zinken plaatje. Dit 

plaatje moest om de nek gedragen worden. ‘Politieke 

gevangenen’ waren herkenbaar aan een rode driehoek op 

hun kleding. De SS probeerde de morele en psychische 

weerstand van de gevangenen te breken door hen in 

vernederende omstandigheden te laten leven en werken. 

De barakken waren overvol, sanitaire voorzieningen waren 

volstrekt ontoereikend, enige privacy was er niet. Men 
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kreeg onvoldoende voedsel en moest zware lichamelijke 

arbeid verrichten. 

 

Foto: www.erinnerungundzukunft.de 

Leo behoorde tot een van de ruim 5.500 Nederlanders – 

mannen en vrouwen – die naar dit kamp getransporteerd 

werden. Het merendeel van de gevangenen zat in het 

verzet. Daarnaast zaten er homofielen, gijzelaars, Joden, 

Jehova’s Getuigen, zwarthandelaren en anderen gevangen. 

Naarmate de nazi’s meer verliezen leden, werd de situatie 

voor de gevangenen slechter. Er was vrijwel geen eten en 

drinken. De terreur van de kampbewakers nam grote 

vormen aan. Uiteindelijk keerde slechts tien procent van de 

Nederlandse gevangenen in 1945 naar hun vaderland 

terug.  
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Foto: http://www.dpcamps.org/neuengamme.jpg 

Leo keerde niet naar Welten terug.  

Op zaterdag 30 december 1944 om 06.00 uur stierf hij in 

een ziekenbarak van Neuengamme. Hij overleed aan 

‘algemene hartzwakte’. Wat heet?  

Leo werd slechts 22 jaar oud. Hij was ongehuwd. Volgens 

zijn overlijdensakte was hij kantoorbediende, volgens het 

slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting student. 

Misschien was hij én kantoorbediende én student. Leo had 

gevangenennummer 48994. Voor kampbewakers was hij 

niet meer dan een nummer, een object, een instrument. 

Zijn menselijke waardigheid werd volstrekt genegeerd.   



22 
 

 

 

Doodsoorzaak: Leo staat als derde van onderen vermeld  
Archief KZ Neuengamme 
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Ongeveer vier maanden later, op 4 mei 1945, werd kamp 

Neuengamme door de geallieerden bevrijd. Later werden 

er in het kamp onder meer SS’ers en Wehrmachtsoldaten 

geïnterneerd. 

 

Overlijdensacte Leo Vinken 
Collectie Centraal Bureau voor Genealogie  
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Advertentie Limburgsch Dagblad, 19 september 1945 

Van het overlijden van zoon Leo kreeg zijn familie pas in 

september 1945 bericht, wellicht via het Rode Kruis. Aan 

de Akerstraat 17 te Heerlen was een informatiebureau van 

het Rode Kruis gevestigd. Aldaar lagen ‘dodenlijsten’ van in 

Neuengamme omgekomen staatsburgers ter inzage.   

 

Collectie Centraal Bureau voor Genealogie 
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‘Het is volbracht’  

Dodenprentje van Leo Vinken 
Foto: Collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 

 

Ludzert Hoks werd in april 1945 in de buurt van Epe 

(Gelderland) door Canadese militairen gearresteerd. In 

1947 werd hij door het Bijzonder Gerechtshof Maastricht 

tot de doodstraf veroordeeld.  “Voor dit individu kan geen 

plaats meer zijn in deze wereld”, aldus advocaat-fiscaal 

(openbaar aanklager) Baron van Voorst tot Voorst. In 1948 

werd de doodstraf omgezet in 20 jaar gevangenisstraf. 

Hoks werd in de ‘Blokhuispoort’ te Leeuwarden en in ‘De 

Koepel’ te Breda gedetineerd. In 1958 werd hij vervroegd 

vrijgelaten. In 1985 overleed hij in zijn woonplaats Amers-

foort. 
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Jozef Luja (1924-1945) 

Gerard Joseph (Jozef) Luja werd op 27 januari 1924 in 

Simpelveld geboren. Hij had één oudere zus: Anna Maria 

Helena (Anna of Annie), geboren te Heerlen op 6 mei 1920. 

 

Links Leo Vinken en uiterst rechts ligt Jozef Luja 
Foto: Collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 

 

De ouders Luja – vader Leo Luja (Wittem, 1892 - Heerlen, 

1959) en moeder Helena Meertens (Kerkrade, 1892 -  

Heerlen, 1954) – waren op 25 juli 1919 te Kerkrade in het 

huwelijk getreden. Leo was toen 27 jaar oud en mijnwerker 

van beroep, Helena 26 jaar en zonder beroep. De vader van 

Leo was bakker, de vader van Helena verzekeringsagent.  

Na het overlijden van Helena Luja in 1954 trad Leo in het 

huwelijk met Maria Philomena Schröder (zie bijlage Luja). 
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De echtelieden Luja dreven aan de Weltertuinstraat 80 een 

bakkerij met bakkerswinkel. De winkel telde verschillende 

personeelsleden. Jozef werd bakkersknecht. Soms lieten 

Weltenaren hun zelfgemaakte vlaai door Luja bakken. Ook 

verkocht Luja zure haringen, zeker tijdens vastentijd. Op de 

toonbank stond een grote pot met haringen, wordt verteld.    

 

Limburgsch Dagblad 1932 

 

Knecht Werner, Anna en  Jozef Luja 
Foto: Collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 

 

In juli 1941 slaagde Jozef voor het middenstandsexamen. 

 

 

Limburgsch Dagblad 1941 
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Geheel links huize familie Scholten, dan Bakkerij Luja 
Foto: Collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 

 

Jozef was niet alleen ambachtsman, maar ook verzetsman, 

zo lezen wij op de website van de Oorlogsgravenstichting.   

Samen met dorpsgenoot Leo Vinken werd Jozef Luja eind 

augustus 1944 gearresteerd en naar het politiebureau van 

Heerlen gebracht. Evenals Leo werd ook hij naar kamp 

Amersfoort getransporteerd. Begin september 1944 werd 

hij naar concentratiekamp Neuengamme gedeporteerd. Dit 

kamp bestond uit tientallen ‘buitenkampen’, onder meer 

kamp Hüsum. Met gevangenen werd van het ene naar het 

andere kamp ‘gesleept’. Overal moest dwangarbeid ver-

richt worden .Volgens gegevens van het Centraal Bureau 

voor Genealogie zou Jozef Luja nog op 17 april 1945 gezien 

zijn tijdens een transport van Neuengamme naar Hamburg. 

Wie hem gezien had, is niet bekend. 
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Bovenstaande gegevens blijken niet helemaal te kloppen. 

Volgens officiële gegevens is Jozef namelijk op Paaszondag 

1 april 1945 te Cloppenburg (Duitsland) op 21-jarige 

leeftijd overleden. Hij zou ‘im Zuge der Lagerräumung’ – 

tijdens het ontruimen van het kamp –  gestorven zijn. Zijn 

gevangenennummer en doodsoorzaak zijn niet bekend, 

bericht de website Weltkriegsopfer Deutschland.   

Cloppenburg is niet alleen de naam van een district in de 

Duitse deelstaat Nedersaksen, maar is ook de hoofdstad 

van het gelijknamige district.  

In het district Cloppenburg lagen diverse buitenkampen 

van Neuengamme, onder meer de kampen Meppen-Versen 

en Meppen-Dalum. Versen en Dalum behoorden tot de 

‘Emslandlager’. Deze kampen lagen in de buurt van de 

Nederlandse grens, en wel op veertig kilometer ten oosten 

van Hardenberg, een plaats in Overijssel.  

Vanaf januari 1945 werden duizenden gevangenen uit 

Neuengamme in voornoemde kampen ondergebracht. Zij 
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werden onder meer ingezet om in het Emsland tankgrach-

ten te graven ter verdediging tegen de oprukkende gealli-

eerden: project ‘Friesenwall’.    

Wegens de snelle opmars van Canadese militairen werden 

de gevangenen van Versen en Dalum op 24 en 25 maart 

1945 ijlings naar Neuengamme teruggestuurd, voor velen 

een barre voettocht (‘dodenmars’) van 250 kilometer. Op 

31 maart 1945 bereikten zij Cloppenburg. Zeer weinig 

gevangenen wisten de barre tocht richting Neuengamme te 

overleven. Velen stierven door uitputting. 

Jozef Luja, afkomstig uit Neuengamme, zat waarschijnlijk in 

het – zéér beruchte – kamp Dalum, aldus Alyn Beßmann, 

archivaris van Herdenkingscentrum KZ Neuengamme:  

Neuengamme-Häftlinge durchquerten meines Wissens 

Cloppenburg nur bei der Räumung der Außenlager Meppen-

Versen und Meppen-Dalum. Sie erreichten Cloppenburg am 

31. März 1945 (…) Dies passt zeitlich mit dem Todesdatum 

von Joseph Luja zusammen, so dass es sehr wahrscheinlich 

ist, dass er in einem der beiden Lager inhaftiert war. Vom 

Außenlager Meppen-Versen liegt eine Liste mit den Namen 

aller 2064 Häftlinge vor, die dort am 16. Januar 1945 

inhaftiert waren. In dieser Liste ist der Name von Joseph Luja 

nicht enthalten, so dass eine Inhaftierung im Außenlager 

Meppen-Dalum wahrscheinlicher ist. 

Hoe Jozef om het leven is gekomen kunnen wij niet achter-

halen. Misschien was hij ernstig verzwakt of gewond, of is 

hij vermoord. Ook weten wij niet waar hij begraven ligt.   
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Ich habe bei der Friedhofsverwaltung in Cloppenburg 

nachgefragt, ob Joseph Luja dort bekannt ist – dies wurde 

verneint, aldus eerdergenoemde mevrouw Beßmann. 

Evenals vele duizenden medegevangenen kan Jozef in een 

massagraf zijn beland. Hij was immers slechts een nummer. 

 

Kaart open archief KZ Neuengamme   
Jozef stierf in of nabij Cloppenburg 

 

Lange tijd wisten de ouders Luja niet wat er met zoon Jozef 

gebeurd was. Zij verkeerden in grote angst en onzekerheid. 
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Helderzienden werden ingeschakeld om te achterhalen 

waar hij verbleef, aldus André Kockelkoren , een neef van 

Jozef die in april 1945 ongeveer tien jaar oud was.  

 

 

Later werd Jozef Luja op de Erelijst voor Gevallenen 1940-

1945 geplaatst; een document met namen van tijdens de 

Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Nederlandse militairen 

en verzetsstrijders, opgesteld door het Rijksinstituut voor 
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Oorlogsdocumentatie (RIOD), thans Nederlands Instituut 

voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). 

 

Erelijst van Gevallenen 1940-1945 
website www.erelijst.nl 

 

Opvallend is dat op de grafsteen van de ouders Luja op het 

kerkhof te Welten, de naam, geboorte- en sterfdatum van 

zoon Jozef vermeld staan.  

http://www.erelijst.nl/
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Grafsteen familie Luja-Meertens. Ook Jozef staat op de steen vermeld 
Foto: Collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 

 

Leo en Jozef 

Wanneer wij de levensverhalen van Leo Vinken en Jozef 

Luja met elkaar vergelijken, dan ontdekken wij naast 

verschillen, ook overeenkomsten: beiden woonden aan de 

Weltertuinstraat; waren zonen van middenstanders; waren 

ongehuwd; werden door dorpsgenoten verraden; werden 

in augustus 1944 opgepakt; kwamen in concentratiekamp 

Neuengamme terecht; stierven toen Heerlen reeds door 

Amerikaanse soldaten bevrijd was; liggen op een ons 

onbekende plek begraven. ‘Heer, geef hun de eeuwige rust 

en het eeuwige licht verlichte hen’. Hun boodschap is 

duidelijk: Vrijheid is kostbaar, maar niet vanzelfsprekend. 

Wees dus waakzaam! 
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NEUENGAMME (M. HARTMAN-HUIZING) 

Hier kwam hij aan, in wagons vol 

opeen gepropt, minder dan vee, 

ver van huis, vrouw en kind. 

Zwoegen en geen eten, 

nauwelijks kleren, 

kaal geschoren. 

Zelfs van zijn naam beroofd, 

een nummer als herkenningsteken. 

Hier loop ik nu en peil bij lange na 

nog niet het leed 

dat hier eens werd geleden… 

Nu loop ik op dat zelfde 

stukje grond 

onder de zelfde hemel 

te schreien om dat leed. 

In vrijheid mag ik hier nu staan 

waar eens hun as 

als mest werd uitgestrooid. 

En wij, wat doen wij nu? 

Doen we het beter? 

Heer, ontferm U. 
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Andere slachtoffers 

Leo Vinken en Jozef Luja waren niet de enige Weltenaren 

die in een kamp terechtkwamen. Ook de jonge kapelaan 

Lambert Petit (1907-1955), iemand die mensen hielp 

onderduiken (‘rayonduikhoofd’), kwam in een kamp 

terecht. Op 23 mei 1942 werd hij gearresteerd. Hij zou het 

bordje ‘Voor Joden verboden’, bevestigd aan het gemeen-

schapshuis te Welten, ‘demonstratief verwijderd’ hebben, 

lezen wij. Volgens sommigen zou hij verraden zijn. Op 28 

juli 1942 kwam Lambert in kamp Amersfoort aan. Hij kreeg 

kampnummer 266 en verbleef in barak V. Op 15 oktober 

1942 werd hij vrijgelaten. Vanaf medio november 1944 

was hij niet meer in staat zijn ambt te vervullen. Hij was 

invalide geraakt, wellicht door mishandelingen in Amers-

foort. Lambert Petit overleed op 22 augustus 1955 in het 

ziekenhuis te Heerlen ten gevolge van een tragisch ongeval 

met zijn invalidewagen in Hulsberg.  

 

Foto: Collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 
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Een andere Weltenaar die in kamp Amersfoort terecht-

kwam, was Louk Hulsman (Kerkrade, 1923 - Dordrecht, 

2009). Zijn vader, directeur van de Domaniale Mijn te 

Kerkrade, was reeds in 1933 gestorven. Zijn moeder A. 

Lambermont stamde uit de beroemde muzikale familie 

Hennen. Louk woonde aan de Pijnsweg 111, vlak bij de 

Weltervijver. In zijn straat woonden enkele Rijksduitsers. 

Louk had enige tijd op internaat Rolduc gezeten. Op het 

Bernardinuscollege behaalde hij het gymnasiumdiploma. 

In 1943 werd Louk lid van een verzetsgroep. In 1944 werd 

hij gearresteerd wegens het bezitten van valse documen-

ten. Louk belandde in kamp Amersfoort. In september 

1944 wist hij uit een trein richting Duitsland te ontsnap-

pen. In april 1945 dook hij onder op de Veluwe. In augustus 

1945 sloot hij zich bij de Stoottroepen aan.  

Na de oorlog studeerde Louk rechten. Hij werd hoogleraar 

strafrecht aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.  

 

Foto L. Hulsman: www.wikipedia 
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Niet alleen volwassen Weltenaren werden het slachtoffer 

van de Tweede Wereldoorlog, ook kinderen. Wij denken 

onder andere aan Sjefke Langen, zoontje van boer Langen. 

Sjefke kwam op 8 oktober 1950 op zevenjarige leeftijd om 

het leven toen hij samen met zijn broertjes met een granaat 

speelde.   

 

Dodenprentje: Collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 

 

De Waarheid, 9 oktober 1950 
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Bevrijding en ‘zuivering’ 

Meteen na de bevrijding van Heerlen op 17 september 

1944 ontstond een klopjacht op iedereen die met de vijand 

had geheuld of daarvan verdacht werd. ‘Foute Nederlan-

ders’ werden gearresteerd om berecht te worden. 

Op 5 mei 1945 was heel Nederland bevrijd. Overal in het 

land heerste grote feestvreugde. Maar dat niet alleen. Ook 

heerste er woede. Met de oorlog moest afgerekend worden.  

Op 6 mei ging de Bijzondere Rechtspleging van start. Deze 

had tot doel mensen te berechten die zich aan oorlogsmis-

daden schuldig hadden gemaakt. Bijzondere gerechtshoven 

en volkstribunalen werden ingesteld. Voor ernstige misda-

den werd de doodstraf ingevoerd. 

Ook in Heerlen werd een tribunaal gevestigd. En wel aan de 

Sittarderweg. Mr.  L. Th. M. Bronsgeest, kantonrechter te 

Heerlen, werd tot voorzitter benoemd.  

In eerste instantie was het Militair Gezag belast met de 

uitvoering van de Bijzondere Rechtspleging, later het 

Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging van 

het ministerie van Justitie. 

In korte tijd werden tussen 120.000 en 150.000 verdachte 

personen geïnterneerd in provisorische kampen. Tot deze 

kampen behoorden onder meer kazernes, forten, fabrieken 

en scholen. Al ras waren er over heel Nederland verspreid 

meer dan honderd strafkampen.  



40 
 

 

Gearresteerde NSB’ers bij het Raadhuis te Heerlen 
Foto: Collectie Rijckheyt 

Ook in de Oostelijke Mijnstreek waren kampen, onder meer 

in Heerlen, Brunssum en Kerkrade. Sommige gestraften 

verrichtten arbeid in de Limburgse steenkoolmijnen. 

 

Foto: www.demijnen.nl 

 

http://www.demijnen.nl/
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Burgers van Heerlen! 

 

Foto: Collectie Rijckheyt 
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Nawoord 

In april 2014 hebben wij per mail contact gehad met KZ-

Gedenkstätte Neuengamme. Dit om inlichtingen in te 

winnen over Vinken en Luja. Via archivaris Alyn Beßmann 

ontvingen wij enkele documenten. Deze staan in dit boekje 

vermeld.  

Behalve deze documenten beschikt KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme over geen enkele informatie over Leo en 

Jozef. Vandaar volgend verzoek van A. Beßmann: 

Erstellen Sie eine Biographie über Leo Vinken und Jozef Luja? 

Dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns Ihre 

Rechercheergebnisse für unser Archiv zukommen lassen 

könnten. 

Mit herzlichem Dank und den besten Grüßen, 

Alyn Beßmann, 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Archiv 

Aan bovenstaand verzoek willen wij graag voldoen. Wij 

hebben mevrouw Beßmann dit boekje toegezegd. Dit opdat 

medewerkers en bezoekers van Neuengamme weten wie 

de jonge Weltenaren Leo Vinken en Jozef Luja waren.  

Overigens, mevrouw Beßmann spreekt geen Nederlands, 

kan echter wel Nederlands lezen, gaf zij ons te kennen. 
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Bijlage Vinken 

 

Limburgsch Dagblad, 21 oktober 1947 
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Afbeelding: Collectie Centraal Bureau voor Genealogie 

 

Afbeelding: Collectie Centraal Bureau voor Genealogie 
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Limburgsch Dagblad, 18 september 1945 

 

Limburgsch Dagblad, 21 september 1945 

 

 



46 
 

 

Limburgsch Dagblad, 13 december 1979 

Augustinus Schram werd in 1915 geboren en woonde in de wijk Meezenbroek. Op 

ongeveer 30-jarige leeftijd overleed hij in een gevangenenbarak in Keulen, aldus 

gegevens van het Centraal Bureau voor Genealogie. Volgens Cammaerts Het 

verborgen front, deel II [Leeuwarden/Mechelen 1994] zou hij wel eens 

communistisch verzetsman geweest kunnen zijn. 
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Bijlage Luja 

 

Collectie: Collectie Centraal Bureau voor Genealogie 
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JO KNUBBEN (1922) 

Na de eerste uitgave van dit boekje werden wij 

geattendeerd op het feit dat de man die bij de razzia  in de 

nacht van 20 op 21augustus 1944 wist te ontsnappen nog 

in leven is. Reden genoeg zijn verhaal op te tekenen. 

Donderdag 20 augustus 2014 zochten wij hem op in zijn 

huis te Sittard. 

 

 

Jo Knubben (2014) 

Wij hebben het over Jozef Jan (Jo) Knubben, geb. 22-10-

1922, oudste en enige zoon van het gezin Knubben 

woonachtig aan de Doom 31 te Welten. Jo bezocht de 

jongensschool Sint Marinus, was lid van de Weltense 

verkennerij (Martinusgroep) en was even lid van de 

voetbalvereniging Weltania.  
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Martinusgroep Weltense verkennerij 
Foto: collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 

 

Tot zijn vriendenkring behoorden o.a.  Leo Vinken, Jozef 

Luja en Hub Weerts (later als militair gesneuveld in 

Nederlands Indië) 

 

Hub Weerts - Jo Knubben - Leo Vinken en Jozef Luja 
Foto: collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 
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Na enkele keren geweigerd te hebben om vrijwillig  in 

Duitsland te gaan werken besloot hij in 1942, al dan niet 

onder druk,  toch maar te gaan. Hij werd ingedeeld voor 

een transport naar Schwenemunde/Świnoujściu (Polen). 

Een vriend van Jo was ingedeeld voor een transport, dat de 

dag daarop zou vertrekken naar Köln (Dld). Met een smoes 

speelde hij het klaar om bij dit transport ingedeeld te 

worden. 

In Keulen, maar ook in Oberhausen moesten de mannen 

bunkers en schuilkelders bouwen. Zij verbleven in een 

lager en hadden na werktijd bewegingsvrijheid. 

Men mocht ook met verlof en Jo besloot na een 

verlofperiode , Kerstmis 1943, niet meer terug te keren 

naar Duitsland. Hij zocht onderdak in de boerderij 

Keversberg.  Eens per week bezocht hij zijn ouders in 

Welten. 

Tijdens de razzia te Welten sliep Jo in zijn ouderlijke 

woning. Om 02.00 uur werd hij door gestommel wakker. 

Een voorzichtige blik naar buiten was voldoende om 

onmiddelijk naar de zolder te vluchten.Een arrestatieteam 

doorzocht de woning. Jo werd niet gevonden. Het team 

verliet de woning. Jo verliet de zolder. Korte tijd later 

keerde iemand van het arrestatieteam in de woning terug. 

Jo werd verrast.  Door zich snel achter een stoel te 

verstoppen wist hij aan zijn arrestatie te ontsnappen. 

Vervolgens vluchtte hij naar de boerderij Keversberg. Daar 

voorzag agent Schlicher hem van valse papieren. Ook 

ontving hij aanwijzigingen voor zijn eerste schuiladres: de 
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familie Daniëls aan de Nieuwstraat 1 te Beek. Daarna werd 

hij ondergebracht bij de familie Vaessen aan de 

Obbichterstraat  in Berg aan de Maas. Hij verhuisde nog 

een keer naar de familie Alberts eveneens aan de 

Obbichterstraat in Berg aan de Maas. Hier verbleef hij  tot 

het einde van de oorlog. Vanuit zijn slaapkamerraam zag 

hij de Maas. Tijdens de terugtocht van de Duitse troepen 

zag hij soldaten een veer van boomstammen bouwen naast 

een bestaand veer. Geallieerden beschoten dit veer vanuit 

de lucht. 

In 1950 trouwde Jo en tot zijn pensionering, in 1989, was 

hij werkzaam bij DSM. 

 

Jozef Luja – Leo Vinken – Jo Knubben 
Foto: collectie Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 
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Bronnen, onder meer: 

Archief Rijckheyt Heerlen: www.rijckheyt.nl  

Heerlen Vertelt: www.heerlenvertelt.nl  

Archief Heemkundevereniging Welten-Benzenrade 

Zoekmachine kranten, tijdschriften, boeken: www.delpher.nl  

Limburgsch Dagblad, onder meer: 31 december 1932, 25 juli 

1941, 19 september 1945, 15 juni 1946,  21 oktober 1947, 22 

oktober 1947, 4 november 1947.  

Website genealogie: www.wiewaswie.nl 

Centraal Bureau voor Genealogie: www.cbg.nl 

Genealogische site Limburg: www.allelimburgers.nl  

Stichting Informatie Wereldoorlog Twee: www.stiwot.nl   

Oorlogsgravenstichting: www.ogs.nl  

Weltkriegsopfer Deutschland: www.weltkriegsopfer.de       

Totenbuch Neuengamme, United States Holocaust Memorial 

Museum:www.ushmm.org 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Neuengamme 

oam.concebo.eu  ussenlageruebersichtlang.pd   

www.LoukHulsman.org 

http://www.rijckheyt.nl/
http://www.heerlenvertelt.nl/
http://www.wiewaswie.nl/
http://www.allelimburgers.nl/
http://www.stiwot.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neuengamme
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